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Goddelijke genezing 
 

 

 

Algemene belijdenis van Gods Woord 

Ik verklaar en erken, dat het Woord van God, de bijbel 

de Waarheid is en in staat is om omstandigheden te veranderen. 

Dit Woord heeft de hoogste autoriteit in mijn leven. 

Als het Woord het zegt, dan is het zo. 

Door het hardop uitspreken van dit Woord groeit het geloof  

in mij om het wonder dat ik nodig heb tot stand te zien komen. 
 

 

 

 

Genezing en gezondheid 

Omdat ik Jezus Christus heb aangenomen als Heer en Verlosser,  

ben ik een kind van God. 

Door het offer van Jezus, ben ik rechtvaardig gemaakt. 

Deze rechtvaardigheid laat mij leven onder de zegen  

en niet onder de vloek. 

Ziekte en dood zijn onderdeel van de vloek, 

maar goddelijke gezondheid is onderdeel van de zegen. 

Daarom verklaar ik in alle vrijmoedigheid, 

dat mijn lichaam genezen is door de striemen van Jezus 

en dat ik  gezegend ben met goddelijke gezondheid. 

Doordat ik wandel in geloof en niet in aanschouwen, 

laat ik mij niet intimideren door symptomen van ziekte in mijn lichaam. 

Ik hoef niet te zién dat ik genezen ben, om te wéten dat ik genezen ben. 

Alles wat ik waarneem met mijn zintuigen heeft geen vat op mijn geloof, 

want deze feiten zullen moeten buigen voor de Waarheid van het Woord 

van God. Daarom durf ik te verklaren: 

Ik ben genezen in Jezus Naam, amen. 
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